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1. De stalling perikelen. 

Er is nog geen definitief nieuws te melden over een mogelijke nieuwe 
stalling voor de bus of zelfs voor beide bussen. We zitten zeker niet stil 
en we nemen ook geen afwachtende houding aan maar het is toch wel 
moeilijker dan gedacht om twee bussen onder te brengen. 
 
Er zijn enkele aanbiedingen waar we nu samen naar kijken of daar ook 
een mogelijkheid is voor de langere termijn en waar we ook wanneer 
nodig de bussen kunnen halen en brengen indien nodig voor de inzet in 
ritten of evenementen. 



(wordt vervolgd) 
 
 
 

2. Pensionado ritten. 
25 augustus Willem Zwijnenberg. 
 

 

 
 
Willem werd op het eindpunt Helmerhoek afgelost voor het 
toeterrondje en uiteraard koffie met veel gebak.   
 
31 augustus Louise Zwake. 

 



 
Bij de halte in Deurningen was er de afstap voor Louise. Met haar 
chef en familie werd zij opgewacht en ging de rit met de 38 op naar 
koffie en gebak op de stalling Hengelo  
 
 
 
 

 
3. Pensionado feest 3 september in wapen van Beckum. 
 

Eigenlijk worden sommige mensen twee maal geboren, de eerste 
keer als kind van hun moeder en de tweede keer als TET chauffeur. 
Helaas is de TET chauffeur een uitstervend iets en dan is een feest 
als vanouds en georganiseerd als vanouds door TETers een prachtig 
moment van afscheid nemen. 

 
 
Velen van ons kennen nog de gezellige feesten bij het afscheid van 
collega’s. Het is dan ook geweldig dat dit feest door oud TET collega’s 
weer als vanouds weer georganiseerd en kon worden beleefd. 



 
 
4. Inrichting Mus Bus. 

Nadat bus 38 terug was gekeerd in 2010 werden er door medewerkers 
en familieleden van oud medewerkers veel spullen uit de TET tijd aan 
ons overhandigd. Van een speldje tot een compleet uniform, kop en 
schotels met de naam TET en het Twentse ros erop. Vele kleine en grote 
TET spullen hebben ons bereikt. Veel van die spullen hebben we in onze 
loods aan de Getfertsingel bewaard in vitrines en veel foto’s hebben we 
aan de muur geplaatst. Vaak beginnen stadsritten aan onze loods en het 
is altijd weer leuk dat mensen er ook binnen lopen en uitleg vragen over 
de TET en alles wat ze hier zien. 
 
Met ons helaas aangezegde vertrek moeten we ook voor de vele spullen 
een nieuwe plek vinden en een deel daarvan brengen we nu onder in de 
musbus waarin we een paar extra vitrines hebben gemaakt. Daaronder 
hebben we dan ook ruimte om in plastic boxen de vele niet ten toon te 
stellen spullen op te bergen. 



 

 
 
Het weekend in Winterwijk bij Transit Oost hebben we de bus met deze 
nieuwe inrichting voor het eerst weer ingezet. Uiteraard zijn we de 15e 
oktober weer in Boekelo aanwezig op de oude voertuigen dag en ben je 
van harte welkom om ook te komen kijken. 
 

5. Weekend Winterswijk bij Transit Oost. 

Op uitnodiging van Trasit Oost zijn we met beide bussen aanwezig 
geweest op 100 jaar T Ford.  
 



 

 

 
 
Het evenement stond in het teken van 100 jaar T Ford waarvan Transit 
Oost er één in het bezit heeft. Met op de achtergrond links de Blauwe 
engel en rechts een cabine van de SM90. Alles toegankelijk voor publiek. 
Hoogtepunt voor vele bezoekers waren de ritten met de bussen langs 
een mooie route in en rond Winterswijk. En uiteraard reden wij met de 38 
graag deze ritten mee op de zaterdag en de zondag. Ook reed er een 
waterstofbus van Ariva mee. 
 



 

 
 
Voor degene die zich nog de rit Enschede Winterswijk kunnen herrineren 
is er op de foto hieronder de stalling te zien waar de halte was met een 
perron. Fijne rit maar het was net als met vele obstakels als palen die 
automatisch in de grond zakken ook altijd weer een verrassing of de 
deur wel automatisch open ging en toegang gaf tot de halte plaats. 



 
 
We hebben een prachtig en vooral ook zonnig weekend doorgebracht op 
een schitterend georganiseerd evenement. En uiteraard weer veel oud 
collega’s gezien uit bijvoorbeeld Arnhem maar ook uit de Oostnet tijd. 
 
We kijken uit naar de gemaakte afspraken ook in de toekomst weer veel 
dingen samen te gaan doen. 
 
 

6.Vreemde bussen. 

Een vreemde eend in de bijt is een uitdrukking die wordt staat voor 
zonderling ,buitenbeentje of zelfs rare snijboon. 
En soms kom je bussen tegen waar we deze benaming ook zeker 
kunnen toepassen. 
Zo ook deze die zelfs zijn uiterlijk daarin eer aan doet. Ik heb geen weet 
wat het merk is maar mogelijk is er een lezer die dit wel weet of de bus 
herkend. Laat het dan weten aan ons dan weten kunnen dit zeker in de 
volgende nieuwsbrief melden. 
 



 

Anders is het met deze Paccar-Kenworth bi-levelbus uit 1935, de "W-1". 

 



 

Onze oude bussen bij de Tet werden veelal afgevoerd door Douwe Moes 
die ze tot schroot verwerkte. Sommige kregen een twee leven bij een 
carnaval vereniging maar werden dan wel van de carrosserie ontdaan. 
Hier is gelukkig te zien dat Douwe geen grensoverschrijdende 
bemoeienis had en deze vreemde maar ook prachtige bus een twee 
leven krijgt aangeboden. 

De prachtige Kenworth vrachtwagens spreken veelal wel tot ieders 
verbeelding. Groot sterk en een prachtige uitstraling. Kenworth bussen 
zien we hier niet echt rijden en al zeker geen oldtimers. 

 



Bussen werden gemaakt vanaf eind jaren twintig en vormden tot eind 
jaren vijftig een klein maar interessant onderdeel van Kenworths 
activiteiten. Het waren meestal intercityrijtuigen, sommige met een 
'anderhalf dek'-carrosserie, en conventionele of voorwaartse 
besturing. Sommigen hadden eind jaren dertig pannenkoekmotoren 
onder de vloer, terwijl een interessante hybride gebouwd in 1951 voor 
Northern Pacific Railroad de 'Bruck' was, een combinatie van bus en 
vrachtwagen voor 17 passagiers aan de voorkant en een grotere 
bestelwagen. 5,5 meter lang over de tandemas aan de achterzijde. Hij 
werd aangedreven door een Hall-Scott-motor van 136 pk. 

 

7.Verhaal uit Erfgoed Magazine Enschede 

 

Een verhaal welk ik de lezers zeker niet wil onthouden stond in het 
blad van Erfgoed magazine Enschede. Het laat zien dat ook in dit 
geval de aandacht gaat naar projecten die voor sommige mensen op 



persoonlijke titel meer naam en faam hebben en dan mag het ook wat 
kosten. Het is een duidelijk verhaal. Alleen zullen de TET 38 en het 
stadsorgel zelf hun plek moeten zien te bemachtigen. De voorzitter 
van de Historische sociëteit Enschede Lonneker sprak hier zelfs over 
het trekken aan een dood paard en dat is zeker een opsteker voor de 
vele vrijwilligers die het stadsorgel voor de toekomst willen bewaren 
en laten zien in de stad en zeker ook voor ons.  
Hierin stelt hij dat de tram bijzonder is en staat voor de gouden jaren 
van de stad.  93 jaar TET slechts 25 jaar tram maar wel 74 jaar bus.  
Lijkt ook op een stop zin dat “dode paard’ want het werd ook al door 
hem werd genoemd in een artikel in dagblad Tubantia op 14 februari 
van dit jaar over de tram. 
Of riep in 1933 het stadsbestuur van Lonneker Enschede hetzelfde 
toen door geld gebrek de tram moest plaatsmaken voor de bus?    
 
Het verhaal 
 
De Stichting Stadsorgel Enschede en de Stichting Historische 
TET bus roepen om hulp! 
Open Monumentendag 2023 stond in het teken van ‘Levend Erfgoed’. 
Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het UNESCO-verdrag voor de 
Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is gesloten en dat 
vieren we door het thema ‘Levend Erfgoed’ te koppelen aan Open 
Monumentendag.   
 
We kunnen immaterieel erfgoed - of levend erfgoed - omschrijven als 
de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die 
mensen van huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben 
gemaakt en die zij op hun beurt weer willen doorgeven. Dit 
immateriële erfgoed is - anders dan de stenen van een monument - 
voortdurend in beweging en verandert mee met de tijd én van 
beoefenaar tot beoefenaar.   
 
Is Enschede eigenlijk wel zo betrokken bij het immaterieel erfgoed dat 
wij nog steeds en al heel lang hebben? 
Het is toch wel opvallend dat zowel de Stichting Stadsorgel De Tukker 
als de Stichting Historische TET bus 38 ten einde raad zijn over hun 
voortbestaan. Het draaiorgel De Tukker dreigt zelfs te worden 
verkocht en voor de historische TET bus is geen onderdak te vinden. 
Gelukkig zijn er nog steeds vrijwilligers die belangeloos bereid zijn om 
zich voor deze twee stichtingen en tradities in te zetten. Maar ligt hier 
ook niet een taak voor de gemeente Enschede bij deze twee 
projecten die historisch zo verbonden zijn aan onze stad? 



 
Het gemeentebestuur is tegenwoordig nogal ruimhartig al het gaat om 
subsidies voor culturele evenementen. Wij hebben in Enschede een 
ambitieus project om de historische tram terug te halen naar 
Enschede. Maar laten we de TET bus straks ergens op een 
buitenterrein verroesten en staat het draaiorgel De Tukker binnenkort 
op Marktplaats? 
Volgens ons mag dat toch niet gebeuren. 
 
8. Ritten met de 38. 

 
Het is eigenlijk bijna elk jaar hetzelfde voor wat betreft de belangstelling 
voor een stads op andere rit met de 38. 
 
7 september. 

 
Deze rit was aangevraagd door een oud collega namelijk Arie Thijssen 
die woonachtig is in het Lindenhof en daar in de feest commissie plaats 
heeft. Altijd weer leuk om na afloop ook van oud Enschedeers te horen 
dat ze dachten de stad en de historie te kennen maar nu toch weer veel 
dingen te hebben gehoord die nieuw voor hun waren. 
 
9 september de Monumenten dag in Enschede. 
 
Het is geen lange rit maar de belangstelling om op deze dag met de 38 
door de binnenstad van Enschede te rijden spreekt toch wel veel 
mensen aan. 
 
 



 

 
 
 
 
 
13 september. 
 
Eigenlijk verwacht je niet dat je met een gezelschap van slechts 7 
personen een stadsrondrit doet maar echt ook dat komt dus voor. 
Na in de loods het verhaal van  de TET en de 38 te hebben verteld 
hebben we de stadsrondrit gereden met mensen van buiten Enschede. 
Erg leuk om dan te horen dat het ook voor hen een onderhoudende rit 
was terwijl ze niet echt een beeld hadden wat ze moeten verwachten van 
de stad en zijn historie. 
 
 



 

 
 
29 september. 
 
Het is telkens weer leuk jubilarissen te rijden zeker als dit ook nog van 
een ander bedrijf is dan welk we normaal rijden namelijk van Keolis. In 
deze was dat de HEBO een kunstof bedrijf uit Hengelvelde.  



 
 
30 september. 

 
Leuk is en blijft het samenstellen van een rit samen met je gasten. Na 
een rit door Enschede ging deze via Hengelo langs de Waarbeek en de 
zoutfabriek door Oele naar Delden waar bij het kanaal een korte pauze 
werd genoten onder het genot van een hapje en een drankje. Ook hier 
werd door onze eigen Cor gids weer veel verteld over de plekken die er 
werden aangedaan. 
 
De waardering is dan ook te zien in de fooi die aan het einde van de rit in 
de rondgaande pet wordt opgehaald door de passagiers zelf. 
 
 



 
 
Het najaar doet zijn intrede en ook voor ons betekend dat weer de 
winterpauze nadert die we vaak benutten voor onderhoud aan de beide 
bussen. Dit najaar en zeker deze winterperiode is het een zaak van veel 
spullen opruimen en inpakken in plastic dozen omdat we zoals al is 
benoemd dit inmiddels vertrouwde honk zullen moeten verlaten. 
 
Onze zoektocht naar een nieuwe plek voor de bussen maar zeker ook 
voor dat honk zal ons ook de komende tijd nog bezig houden. Maar we 
gaan er voor en blijven positief in een goede afloop. 
 
We wensen een ieder weer veel leesplezier met deze nieuwsbrief en 
hopen je te zien aanstaande zondag in Boekelo op de oude voertuigen 
dag. 
 
Team TET bus 38 
 
In het december nummer hebben we weer een leuk artikel over een 
prachtig project van een collega van Keolis. Van bus naar camper.  

 
 
 
 
 
 

 


