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Klein voorwoord. 

Ook in deze nieuwsbrief weer gewoon wetenwaardigheden die iets met 
de bus in het algemeen hebben. Veel informatie is te verkrijgen op het 
wereldwijd verbreide internet. De mooie foto’s die we plaatsen van de 
TET echter vaak niet en die komen dan ook veelal van Cor die niet 
alleen onze fotograaf is maar ook een geweldig uitgebreid archief heeft 
van de TET. Juist die foto’s zijn voor de illustratie van verschillende 
onderwerpen dan ook een prachtige aanvulling. 
 

 

 



1.Het witte bussenplan’ – Een van de grootste reddingsacties van 
de oorlog. 

             

 

Hitler wilde aan het eind van de oorlog de gevangenenkampen 
bombarderen. Twee Noren en éen Deen bedachten een plan om hun 
bedreigde landgenoten voor het einde van de oorlog op te halen en zo te 
redden. 
 

De Zweden wilden de Noorse en Deense gevangenen bevrijden. De 

Duitsers dachten aan vrede met de geallieerden om zo de Russische 

communisten aan te pakken. De Duitsers gaven steeds meer toe. Het 

Derde Rijk stond op instorten." 

Op 8 maart 1945 ging de eerste colonne met onder meer 36 bussen en 19 

vrachtwagens naar Duitsland. Wolfert: ,,Engeland wilde dat de bussen wit 

werden geschilderd omdat de karavaan anders mogelijk gebombardeerd 

werd. Dat was het begin van allerlei Zweedse gevangenentransporten met 

de 'witte bussen'. Eerst reden de colonnes naar kamp Neuengamme. Later 

rechtstreeks naar Denemarken. Bernadotte rekte de grenzen op. Himmler 

hoopte door zich coulant op te stellen nog steeds op hulp van de ge 



allieerden." 

 

FÜRSTENBERG/HAVEL - Op 23 april en de daaropvolgende dagen 
worden honderden Nederlandse vrouwen gered uit concentratiekamp 
Ravensbrück. Dat gebeurt als onderdeel van een groots opgezette actie 
van het Zweedse Rode Kruis en de Deense regering, aanvankelijk alleen 
bedoeld om Scandinavische gevangenen naar Zweden te brengen, maar 
andere nationaliteiten volgen. 

De reddingsactie komt op een moment dat in Duitsland vele 
tienduizenden kampgevangenen worden blootgesteld aan zogenoemde 
dodenmarsen en de Duitsers hun uiterste best doen de sporen van 
hun  wandaden uit te wissen. De initiatiefnemer is graaf Folke 
Bernadotte, op dat moment vice-president van het Zweedse Rode Kruis. 
Begin 1945 begon hij onderhandelingen met SS-voorman Heinrich 
Himmler met als doel om Deense en Noorse gevangenen uit de Duitse 
kampen naar het neutrale Zweden te brengen.  

 

Tijdens de transporten met de witte bussen werden niet alleen Noren en 

Denen vervoerd. Duizenden gevangenen uit andere landen maakten 

gebruik van de chaos in de Duitse kampen. Er zijn tussen de 15.000 en 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte


20.000 gevangenen bevrijd onder wie zo'n 800 Nederlanders. ,,Ook ex-

gevangenen uit Kamp Vught",  

 

Vrouwen uit Ravensbruck wachten op de bussen: de witte kruisen op de 

rug geven aan dat het om gevangenen gaat. 

De colonnes bussen, ambulances en taxi's legden flinke afstanden af om 

gevangenen op te halen. Een van die colonnes haalde ruim 400 

Scandinavische Joden op uit kamp Theresiënstadt in het 

toenmalige Tsjechoslowakije. Ook Dachau en Mauthausen kregen 

bezoek van de witte Bussen.  

De actie met de Witte Bussen redde het leven van ruim 15.000 

gevangenen, zo'n 7800 Scandinaviërs en 7.550 andere nationaliteiten. 

Er is veel bekend over de tweede wereldoorlog maar dit soort verhalen 

van moedige mannen en vrouwen die soms met gevaar voor eigen leven 

duizenden hebben gered en thuis brachten hoor je vaak per toeval. 

Hoewel enige honderden Nederlanders dankzij deze reddingsactie de 

kampen konden verlaten, zijn de witte bussen in Nederland helaas een 

nagenoeg onbekend fenomeen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Theresienstadt_(concentratiekamp)


Het hier beschrevene komt uit het boek van historicus Arie Wolfert en het 

is echt een prachtig verhaal. 

 

 

 

 

2. Oude voertuigen dag Boekelo 2023. 

Koud was het op deze zondag. We reden al vroeg weg bij de stalling 
om reden dat beide bussen op de plek moeten staan voor de vele 
andere voertuigen arriveerden en een doorgang niet mogelijk maken. 



 

 
Maar als dan ook alles op de plek staat is er ook tijd voor koffie en ook 
vandaag zijn we weer goed verzorgd door Janneke. 
 
Ondank de kou was het weer een prachtige dag waarin we niet alleen 
weer erg veel bezoekers in onze beide bussen. De nieuw geplaatste 
vitrines zijn echt een aanwinst in de musbus. Ook de oud collega die 
telkens weer even komen buurten dan is voor ons zeker een opsteker 
voor die dag. 

 
Het is te hopen dat dit soort evenementen nog vele jaren mogelijk zijn 
en de vele prachtige oldtimers nog de straten van Boekelo verfraaien. 
Wij zijn er zeker weer van de partij.      



 
 
3.Vreemde bussen. 
 

 
 

1986 Aerobus Scania K 112 Fabrikant: La Torre (Argentinië) 

Scania bouwde het chassis, dat wil zeggen de motor, het frame en de 
ophanging. Ze hebben een fabriek in Brazilië waar vrachtwagens en bus 
chassis worden gebouwd. Er is slecht een kleine serie van gebouwd. 
 
Zeker in de jaren 8o was één van de toverwoorden voor een laag 
brandstofverbruik “aerodynamische” vormgeving. 
 
Twee bedrijven namen deze bussen in gebruik, General Urquiza en Ell 
Condor. De bus werd door Ell Condor in stijl binnengehaald en daar 
Calactico genoemd een term die in het Spaans staat voor supersterren 
en dan met name in het voetbal.   
 
Mogelijk was het feit dat er zelfs service aan boord was met 
stewardessen de reden die deze term aanduidde.  
 
Naast het gevoel van het comfort voor de passagier was er ook de 
aerodynamica  die deze bus bijzonder maakte. De bus was door de 



vormen en door het lichte gewicht van de aluminium carrosserie zuinig 
met brandstof. Met meer snelheid bij minder acceleratie was dat verbruik 
duidelijk zuiniger.  
De structurele problemen die veel onderhoud vroegen was echter de 
oorzaak dat de bussen uiteindelijk uit het straatbeeld verdwenen.  Met 
name de airo voldeed niet aan de eisen en dus was het benauwd in de 
bus.  
 
De K 112 mag wel gezien worden al de voorloper van de CX40 die 
uiteindelijk ook als export product zijn weg vond naar andere latijns-
Amerikaanse landen en de verenigde staten.      

 

 
 
 

4. Van Haag tot Wal festival en de 38. 
 

We hebben kennis gemaakt met ANY wat staat voor een internationaal 
en interdisciplinair theatergezelschap. Bestaande uit Yannick 
Wandel,theatermaker en muzikant, Anne Eding, theatermaker en 
violiste, en Anna Mikula, theatermaker en danser.  



 

       

Wekenlang werd er in de hal en in de 38 gerepeteerd voor dit 
evenement. De 38 als decor van dit optreden was zeker voor ons leuk 
om reden dat we ook graag gezien willen worden en dan zeker op een 
drukke oude markt. 
We hadden geen idee wat we mochten verwachten van het optreden 
maar eerlijk gezegd werd het gewoon fantastisch uitgebeeld. 

Toen het gemotoriseerde reizen opkwam dacht men dat de hoge 
snelheid je hersenen kon beschadigen. In een oude TET bus 
beloofde ANY Collective dat je veilig kunt reizen.   

 



In de 19e eeuw had men angst en bijgeloof ten aanzien van het 
gemotoriseerd hoge snelheidsreizen. Welke fysieke en mentale 
impact heeft het. Zoals Edwin Fuller Torrey en Judy Miller 
schreven in The Invisible Plague: The Rise of Mental Illness 
from 1750 to the Present, werd gedacht dat treinen de hersenen 
konden schaden. Met name de schokkerige beweging van de trein 
zou de geest ontregelen en ofwel gezonde mensen gek maken of 
gewelddadige uitbarstingen veroorzaken bij latent aanwezige 
‘gekken’. In combinatie met het lawaai van de treinwagon geloofde 
men dat het zenuwen kon doen breken. Bovendien vermoedden 
mensen dat elk menselijk lichaam simpelweg kon smelten bij hoge 
snelheden. 

Leer de kunst van veilig reizen zonder je gezond verstand op te 
offeren of je ziel te laten afglijden. 

Met het publiek op de eerste rij in de banken van de bus. En op dat 
zelfde podium werd er een onderhoudende voorstelling in onze 
oude historische TET bus gespeeld en daarin beloofde ANY 
Collective eindelijk voor deze zorgen te zorgen door theater, 
livemuziek en dans met elkaar te verweven. Een beetje historisch, 
een beetje surrealistisch, is Bus 38 een toneelstuk met een 
knipoog. 

 



Wie weet kunnen en mogen we ook de toekomst weer een met hun 
samenwerken. 

 
 
5. Van bus naar camper. 
 
Vaak hoor je de opmerking “mooie camper van maken”als ze de 38 zien.  
Doet even pijn om deze bus dan daarvoor te gebruiken maar kan me de 
opmerking wel voorstellen. De huidige versnellingsbak van de 38 is die 
van de 34 die uiteindelijk op de sloop is beland na een aantal jaren al 
camper de wegen te hebben bereden. Nou lijkt me de keuze voor een 
stadsbus niet echt voor de hand liggen gezien de lage snelheid die deze 
serie bussen hadden dus al je al een bus kiest  lijkt het mij dat je wel 
enigszins mee moet kunnen komen met het overige verkeer, zeker in het 
buitenland.  
 
Nog even over de versnellingsbak van de 34. Die hebben we na een tip 
van iemand uit een loods van de Museum Stichting Amsterdam ( Musa) 
kunnen redden. Komt nog uit de tijd dat niet alleen de Musa ten onder 
ging maar ook die loods die in de polder stond nabij Amsterdam welke 
ook onder water werd gezet omwille van de natuur. 
 
Nee een echte camper maken van een bus verdient vooraf de nodige 
aandacht. Hoogte, lengte maar ook de mogelijkheden in de bus doen er 
toe. 
 
Een collega heeft daar wel degelijk aandacht voor gehad en alle voor en 
nadelen van een buscamper XXL bestudeerd. 
Een te hoge bus en te lange bus zal zeker problemen opleveren op een 
camping gezien de beschikbare ruimte aldaar, maar zeker ook in 
bergachtige gebieden met veel tunnels 
 
Het mooie van een bus kopen en zelf nadenken over de mogelijkheden 
voor het interieur is zeker het inrichten naar eigen inzicht. 
 
Juist dat oude interieur is leuk om te zien als je ook weet dat de bus(sen) 
van dit type in gebruik waren bij de Bundeswehr als ziekenvervoer. 
 



 
De bus is Merdeces-Benz O303-11R ex-Bundeswehr Bouwjaar juni 1988 
Motor: OM421 Direct injectie diesel 10.9 l V6 219 PK en een handmatige 
6-bak. Met een lengte van 10 meter, hoogte 3,06 meter, breedte 2,5 
meter een prachtige bus om een camper van te maken. 
 
De bus is inmiddels ontdaan van het interieur en er is een begin gemaakt 
met het dichtmaken van enkele ramen. Op de vloer is al een indeling 
geschetst waar een keuken en de mogelijke slaapplaatsen zullen komen. 
Het is zeker een geweldige klus voor de bus/camper aan zijn eerste 
tocht gaat beginnen.  
 
We gaan zeker de komende maanden aandacht geven aan de voortgang 
van de ombouw tot camper van deze bus. Overigens vind ik persoonlijk 
het model bus ook mooi om te zien.  
 
  6. Fiets en de bus. 

 
Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur 
tegen de wind zichzelf een weg baant? 

 
De tekst van een liedje van Boudewijn de groot uit 1973. 

 
Bij de TET hadden ze dat wel begrepen en om de bulten en de wind te 
trotseren in het heuvelachtige gebied in Twente was er de fiets bus. 
 



Gewoon enkele banken uit de bus en de TD laste een aantal rekken in 
elkaar en klaar was de fietsbus. Uiteraard werd dat in die tijd gevierd bij 
een halte met een passend drankje en het management op de fiets  
naast de bus. 
 

 

 
 

  
 
 



  
 
De bedoeling was dat de passagier zelf de fiets de 4 treden omhoog 
sjouwde en in het daarvoor geplaatste fiets rek plaatste. Er was 
rekening gehouden met inderdaad de passagier en zijn en haar fiets 
en een fietsrek maar helaas niet echt met de rijtijd. Al je dus als 
chauffeur niet echt hielp( en daarvoor dus achter je stuur vandaan 
kwam) was de worsteling van passagiers de reden dat je wel 
behulpzaam was. Nee er was geen rolstoelplank en laag waren de 
bussen alleen als je met een lekke band ergens stond te wachten op 
de TD. 
En voor de bezoekers uit het westen van het land was het ook zeker 
geen leugen al je thuis vertelde dat je met de fiets door Twente had 
gereisd.  
 
 
7. Tram op de treinwagen. 

 
Een prachtig stuk historie opbergen achter gesloten deuren is eigenlijk 
niet dat wat de tram verdiend.  
 



 
 
Juist het tonen van een dergelijk stuk rijke geschiedenis moet zichtbaar 
aanwezig zijn voor het grote publiek. De museumfabriek is dan ook niet 
de aangewezen plek voor de statische opstelling voor de tram lijkt ons. 

 
Een transportwagon , in spoorwegterminologie , is een wagon ( UIC ) 
of spoorwegwagon (VS) die is ontworpen om ander spoorwegmaterieel 
te vervoeren. Normaal gesproken wordt het gebruikt om materieel met 
een andere spoorbreedte te vervoeren . In de meeste gevallen is een 
transportwagen een wagen met een smallere spoorbreedte voor het 
vervoeren van apparatuur met een bredere spoorbreedte, waardoor 
vracht in wagens met een bredere spoorbreedte bestemmingen op het 
smallere netwerk kan bereiken zonder de kosten en tijd van overslag in 
wagens met een smallere spoorbreedte. 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Railway
https://en.wikipedia.org/wiki/Goods_wagon
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Railways
https://en.wikipedia.org/wiki/Railroad_car
https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_gauge
https://en.wikipedia.org/wiki/Transshipment


 
 
In delen van Italië werden op die manier ook wagons over de weg 
vervoerd omdat vaak een verbinding van een naar het hoofdspoor naar 
de ontvanger niet aanwezig was. Overladen kost tijd en dus geld 
vandaar deze oplossing. 
Helemaal vreemd in ons land is het ook niet want ook van Gend en loos 
heeft er een proef mee gedaan. 

 
 
Waarom zou dan deze oplossing niet kunnen worden gebruikt voor de 
tram die op die wijze van en naar de binnenstad zou kunnen worden 
vervoerd. Door deze vast op een dergelijk onderstel te plaatsen waar zelf 
naast de tram nog de mogelijkheid zou kunnen worden gecreëerd voor 
enkele palen die de bovenleiding zouden kunnen dragen. 
 
Uiteraard hebben we dit idee ook geopperd bij de tram stichting en 
mogelijk is het een idee om deze tram die de gemeenschap uiteindelijk 
veel geld kost op die wijze ook ten toon te stellen. 
 
  



 
 

8. Petitie voor behoud stalling mogelijkheden in Enschede. 
 
In een stad waar alle oude plaats maakt voor nieuwe dingen en er 
eigenlijk geen oog is voor het behoud van historisch rollend materiaal is 
het een hele toer je plek te krijgen. 
 
Een stad vernieuwd en dat is zeker goed. Al het oude weggooien en de 
geschiedenis ontkennen is echter ook jammer maar helaas een veel 
voorkomend verschijnsel.  
 
Op veel mooie plaatsen zijn vreselijk lelijke gebouwen verrezen en die 
sieren zeker niet het straatbeeld. 

   
De oude en de huidige situatie Haaksbergerstraat met de ING bank en 
de ITC toren. 
 
 

 
Het voormalige GAK gebouw is dan ook wel de grootste mislukking te 
noemen op een plek waar prachtige gebouwen stonden. 
 



 
 
Juni 2024 valt het doek voor de huidige stalling van de beide bussen. De 
hoop op mogelijke verlenging is gericht op een mogelijk uitstel van de 
bouwplannen in het gebied waar we huisvesten. Vragen hierover worden 
niet beantwoord en dus blijft er de onzekerheid van zitten waar je zit en 
verroer je niet of moeten verkassen naar een nieuwe stalling. Met de 
mogelijkheid enkel de 38 onderdak te kunnen geven.  
Er zijn zeker mogelijkheden geopperd en aangeboden. Helaas zijn 
enkele mogelijkheden financieel niet realistisch gezien het feit dat we 
niet kunnen steunen op enige subsidie van de gemeente. 
 
Dat de 38 en de museum bus onderdak komen is zeker. Jammer is dat 
de vele spullen die we ook hebben vergaard de laatste jaren in dozen en 
kratten worden opgeslagen en niet meer zichtbaar zullen zijn. 
 
Een club mensen bestaat niet alleen op papier maar ook de fysieke 
aanwezigheid maakt dat je samen deze stichting in stand houd met als 
doel het behoud van dit stuk historie en het levend houden van de TET. 
 
De kans dat we door bemiddeling van de gemeente een nieuw 
onderkomen gaan vinden is gezien het standpunt van de gemeente ten 
aanzien van de geschiedenis van Enschede geen reële optie. We zijn 
dan ook aangewezen op de particuliere markt om met name de 38 
onderdak te geven. Helaas zijn de kosten daarvoor aanzienlijk dus 



blijven we afhankelijk van giften en gaven maar vooral van onze eigen 
financiële bijdrage in deze. 
 
 
 
9. Afscheid Hannie en Rudy Heemink. 
 

 
Met toeters en bellen van de bus worden gehaald dat verwacht je toch 
niet? 9 november was dat wel het geval met de laatste rit van Hannie. 

 
 
Binnengekomen bij de TET al herintredende huisvrouw was ze één 
van de dames die toen binnenkwamen . Aanwezig waren ze, uiteraard 
om bus te rijden maar ook na hun dienst vulden ze de kantine met 
gelach en gekwek. Soms had ik het vermoeden dat de gezelligheid na 
de dienst meer tijd in beslag nam dan de busdienst van die dag.  
Ze gaan de humor en de bijbehorende gulle lach zeker nog missen op 
de werkvloer die kenmerkend waren voor weer één van de laatste 
TETers die het strijdtoneel verlaten 



 

 

 

Het afscheid van de veelzijdige werknemer Rudy Heemink. 

We kennen Rudy uit de tijd van TSN als monteur. Begonnen bij de TET een 
oude rot in de OV wereld. Als er op de vrijdagmiddag lol werd getrapt 
samen was uiteraard deze man van de partij.  

Bij de overgang van connexxion naar Syntus werd de werkplaats gesloten 
en het onderhoud uitbesteed naar de OAD. Net als de andere collega’s uit 
de werkplaats koos Rudy ook voor de bus en niet meer voor de werkplaats 
van de OAD. Deze altijd goedlachse monteur/chauffeur heeft zelfs nog aan 
de 38 gesleuteld toen deze nog in actieve dienst reed. 

 



 

Reden voor ons om hem zelf terug te laten rijden naar de locatie in 
Haaksbergen, een voorrecht welk in het verleden alleen aan Fons Pieper te 
beurt was gegeven.  

 

 

 

 



10. Ritten met de 38. 

19 oktober hebben we een leuke rit uitgezet voor de bewoners van het 

TMZ in Hengelo en Almelo. We vragen telkens weer of er foto’s gemaakt 

mogen worden en geplaatst op onze site en in de nieuwsbrief. Dus 

vandaar dat we geen foto plaatsen van het uitstapje in Almelo.  

Ooit hebben we van de voormalige OAD de beschikking gekregen van 

de twee inloop trappen die zeker in dit soort uitjes een geweldige 

uitkomst zijn. De vier treden zijn soms een onoverkomelijke hindernis die 

we op deze wijze eenvoudig kunnen oplossen.  

 

 

 

 



11. Niet zomaar en raam. 

In een eerdere nieuwsbrief was er al het onderwerp over het glas in lood 

raam.  

 

Het raam zat boven de ingang van het hoofdkantoor van de TET aan de 

stationsstraat. Helaas door een foutje van onze buurman , die te lange 

schroeven gebruikte in de houten wand, werd het raam beschadigd en 

moest dit worden gerepareerd.  

 



Inmiddels is het vakkundig weer helemaal gerestaureerd en door Hans 

Wagenaar die het plaatsen van stopverf nog echt beheerst terug gezet in 

het metalen raamwerk welk door Toon Pieper was ontdaan van de oude 

verf en voorzien van een primer. 

12. Vooruitblik op het nieuwe jaar . 

Voor velen is dit echt een nieuw jaar met grote veranderingen. Electrische 

bussen en een nieuwe vervoerder. Nieuwe route en mogelijk meer of 

misschien wel minder collega’s om de klus te klaren.Terwijl de oude staan 

te wachten tot ze(helaas) worden afgevoerd stromen de nieuwe binnen en 

krijgen hun eigen plek bij een laadpaal. 

 

 



 

Voor de één een uitdaging voor de ander mogelijk niet want die kijkt 

misschien wel tegen een muur van onmogelijkheden aan. De 

veranderingen die zijn ingezet in dit jaar krijgen 2024 hun plaats in onze 

snel veranderende maatschappij. Elektrisch rijden is nu de nieuwe 

toekomst. Waterstof is in opmars en wie weet wat in het snel veranderende 

landschap van OV nog uit de hoge hoed komt  

Voor ons als TET bus 38 is er nog veel onduidelijk maar we gaan er weer 

voor. Grootse plannen hebben we niet te melden. Gesprekken die we 

hebben gehad met wijkbeheerders en anderen geven toch telkens wel weer 

een lichtpuntje. Opgeven is geen optie.  

Ook in de nieuwbrief van februari houden we jullie op de hoogte van de 

ontwikkelingen. Kijk ook op onze vernieuwde site voor onze activiteiten. 

Stadsrit of gewoon een gezellige rit met de buurt of familie en of vrienden? 

Infomeer naar de vele mogelijkheden die we hebben om er gewoon iet 

leuks van te maken samen. 

Tetbus38@kpnmail.nl 

We wensen een ieder fijne dagen en een voorspoedig 2024. 

Team TET bus 38. 
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